
Onze eerste ontmoeting was…
Suus: “O, dat weet ik niet meer 
precies. We waren piepjong, 
ik was zestien, Daan zeventien. 
We leerden elkaar via via kennen. 
Op die lee� ijd hang je vaak buiten 
met vrienden en zo kwamen we 
in contact met elkaar.”
Daan: “Ik kan me onze ontmoeting 
ook niet meer herinneren, maar ik 
weet nog wel dat ik Suus meteen 

‘Zij voelde mijn pijn en 
verdriet en ik die van haar’

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? 
Deze week vertellen Daan (43) en Suus (42) over hun bijzondere 
vriendschap, die zich nog meer verdiepte toen ze verschillende 

tegenslagen meemaakten. 

heel stoer vond. Ze ging om met 
de grote jongens en was een echte 
durfal. Als we ergens met zijn 
allen naartoe gingen, liep zij altijd 
voorop. Ze ging overal op af en 
was nergens bang voor.”

Is dat nog steeds zo?
Daan: “Ja, ik vind Suus wel de 
stoerste van ons tweeën. Ze is heel 
spontaan, enthousiast en open. 
Hierdoor stapt ze heel makkelijk 
op iemand of haar doel af, terwijl 
ik vaak wat terughoudender en
gesloten kan zijn.”
Suus: “Je bent wat rustiger en kijkt 
wat meer de kat uit de boom.”
Daan: “Precies.”

Botst dat dan niet soms?
Suus: “Nee, juist niet. We vullen 
elkaar goed aan.”
Daan: “Door Suus heb ik geleerd 
om sneller te zeggen wat ik denk 
en zij vindt andersom wat meer 

haar rust bij mij.”
Suus: “We hebben vroeger weleens 
een dingetje gehad. Toen had Daan 
op haar achttiende verkering en zag 
ik haar bijna niet meer. Dat vond ik 
natuurlijk niet leuk en dat zei ik ook 
tegen haar.”
Daan: “Ik was me er niet van bewust 
en maakte het meteen uit. Niemand 
komt tussen mij en Suus, haha.”
Suus: “Maar gelukkig kunnen we het 
goed vinden met elkaars mannen.”

En de mannen ook met elkaar?
Daan: “Jazeker. In 2020 kochten we 
zelfs met zijn allen twee stacaravans 
waarmee we het hele kampeerseizoen 
naast elkaar op de camping in 
Noord-Brabant stonden. Dat zit 
dus wel goed.”
Suus: “Peter is trouwens niet de 
vader van Daans kinderen Fem en 
Mels. In 2016 gingen Daan en haar 
ex-partner uit elkaar en opeens was 
ze alleenstaande moeder. Ik hielp 

2012: in 
een guur 
Disneyland.

Daan Suus

DAAN (43)
Thuis: getrouwd met 
Peter (59) en moeder 
van Fem (12) en Mels 
(8) en bonusdochter 
Sanne (24)
Werk: kapster
Hobby’s: leuke dingen 
doen en lezen

SUUS (42)
Thuis: getrouwd met 

Denny (44) en moeder 
van zoon Nief (6)

Werk: administratief 
medewerkster

Hobby’s: leuke dingen 
doen en series kijken
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haar waar ik kon en in 2018 
ontmoette ze haar huidige man 
Peter met wie ik meteen een goede 
klik had. In 2020 kwam corona 
en moest Daans eigen kapsalon 
meerdere keren dicht door de 
lockdowns. Het was � ink aanpoten 
voor haar, ik had enorm met haar 
te doen.”
Daan: “Helaas werd Peter dat jaar 
ook nog eens ontslagen, dus het 
was vooral � nancieel heel zwaar. 
Gelukkig wisten we ons erdoorheen 
te slaan.”
Suus: “Een jaar later ontdekte ik een 
knobbeltje in mijn borst en bleek ik 
borstkanker te hebben. Superhe� ig 
nieuws, maar ik was blij dat er geen 
uitzaaiingen werden gevonden. 
Vlak daarna begon ik met een 
zwaar chemotherapietraject.”

Wat betekende Suus’ ziekte voor 
jullie vriendschap?
Daan: “Het maakte onze band nog 
hechter dan dat ’ie al was.”
Suus: “Absoluut. Zij voelde mijn 
pijn en verdriet en ik die van haar. 
Dat maakte het ook een heel 
verdrietige periode.”
Daan: “Ik was er echt beroerd van 
toen ik hoorde dat Suus kanker had. 
Mijn grootste angst was om haar 
kwijt te raken, maar dat zei ik niet 
tegen haar. Ik wilde haar niet laten 
merken dat ik bang was dat ze het 
niet zou overleven. Bovendien had 
Suus direct een enorme strijdkracht. 
Ze ging voor genezing en daar had 
ze alles voor over. Als ik bij haar was, 
was ik daardoor veel minder bang. 
Door Suus vond ik ook de kracht 
om positief te blijven.”

Konden jullie er goed over 
praten samen?
Suus: “Jawel, maar ik had daar niet 
altijd zin in. Aan het begin vroeg 
Daan continu hoe ik me voelde, dus 
daar heb ik op een gegeven moment 
wel iets van gezegd. Zo zei ik dat ik 
het niet steeds over mezelf wilde 
hebben, maar ook over haar en 
anderen. En dat begreep ze wel.”

‘We gaan later samen 
het bejaardenhuis 
onveilig maken’
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Daan: “Het was voor mij een heel 
nieuwe situatie, dus alles wat Suus 
wilde, was prima voor mij.”
Suus: “Nadat mijn haar was 
afgeschoren door een andere kapper, 
knipte Daan een tijdje daarna mijn 
korte haar voor het eerst in een 
mooi model.”
Daan: “Voor mij was het wel een 
opluchting dat ik Suus’ haar niet 
hoefde af te scheren. Ik wilde haar 
liever niet kaal zien, omdat haar 
ziekte dan werkelijkheid werd. Maar 
toen ik haar zonder haar zag, vond 
ik haar nog steeds even mooi.”
Suus: “Gelukkig sloegen de 
behandelingen aan. Inmiddels ben 
ik onder controle van de oncoloog.” 

Wat zijn jullie wensen voor 
de toekomst?
Daan: “In ieder geval geen 
ellende meer.”
Suus: “En een keer lekker samen 
op vakantie naar Curaçao.”
Daan: “O ja, heerlijk! Wat we ook 
niet mogen vergeten, is onze 
afspraak om later samen het 
bejaardenhuis onveilig te maken.”
Suus: “Ja, dat gaat sowieso 
gebeuren, haha!” 

Zin in: vorig jaar 
naar een concert 
van OG3NE.

MET JE 
VRIENDIN IN 
VRIENDIN?

Willen jullie mee doen? 
Op Vriendin.nl zoek je 
op ‘hartsvriendinnen’, 

daar vind je het formulier 
waarmee je je kunt 

opgeven.

Ja of nee
Elke dag contact
Suus: “Ja! We zien elkaar een paar keer 
per maand, maar bellen elke dag.”

Samen een tatoeage
Daan: “Hebben we! Een infi nity-
teken, omdat we voor altijd van 
elkaar houden.”

Weleens ruzie? 
Suus: “Nee, we hebben weleens een 
meningsverschil, maar nooit echt ruzie.”

2020: aan de 
wandel op een 
bewolkte en 
regenachtige dag.

Met de voetjes in het water, tijdens een 
bezoekje aan de Loenense watervallen in 2018.
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